
week 14-15

IN HET NEST VAN DE EEKHOORNTJES ...IN HET NEST VAN DE EEKHOORNTJES ...

lieve woordjes of een lief gebaar, dit is wat ons hartje warm maakt. 

We sluiten het jaar 2024 af met heerlijke kerstfora, luisterden naar verhalen om warm van te worden, gezellig
met de ganse school zongen we samen, knutselden aan een pakje voor de mensen die we echt liefhebben. 

We wensen ook Aude en Louis-Arnaud een gelukkige verjaardag toe. Heerlijk al die feestjes, toch? 
Maar we hadden het ook over’ wat staat er op dit etiketje, Marieke?’ Hoe komen die bananen van Peru naar
België? Van groene banaan aan de boom, via het containerschip naar een gele banaan in onze klas...  Van
zo’n babbelkringen krijg je gewoon energie! 
Onze klastaken gaan we nu ook verdelen, ieder zorgt hierbij dat onze werking draait ... Dat is toch hoe
Celestin Freinet het zag en hoe wij het ook verder zetten. Elk zet zijn talent in om samen verder te geraken. 
 

Ik zwier en zwaai, met mijn toverstokje laag. Eerst heel snel en dan ook traag 
Ik zwier en zwaai, met mijn toverstokje hoog. Van links naar rechts en in een boog. 

Zo tover ik dit jaar, op iedere dag “Lieve woordjes” met een lach. 
Woorden vol warmte en woorden vol kracht. Ik roep ze luid of fluister ze zacht

Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het vertrouwen die jullie ons iedere dag opnieuw geven. Mercikes
om bij de vele poets- en klusweekendjes steeds opnieuw van de partij te zijn, de zwaai’kes, bedankingen,
mailtjes als reactie op de klaskrantjes, de kinderen die uit zichzelf iets willen tonen en vertellen in de kring.
Ook dit maakt onze hartjes warm ;) 

Op naar het nieuwe jaar met tal van babbelkringen, ruimte voor vrije teksten, buurtwandelingen,
onderzoekjes tijdens de werktijden, verwondering en tal van giechelmomenten in onze klas. 

Foto’s van de laatste weken van 2024 kan je verder in ons krantje zien. 


















